Een beetje sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt, ik ben wat moe,

en op een keer dan ben je

aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Mevrouw
Chris Oan Dyt
echtgenote van Antoine Celen

Geboren te Westerlo op 5 december 1947 en zachtjes
van ons heengegaan in het AZ St.-Elisabeth
te Herentals op 13 oktober 2024.

Wij nemen afscheid in intieme kring en bewaren
haar urne op een warm plaatsje in een
voor haar vertrouwde omgeving.

U kan Chris, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te

Hulshout, donderdag 17 oktober van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: Familie Chris Van Dijck
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Antoine Celen
haar echtgenoot

Vital en Anne Marie Celen - Van de Moer
haar kinderen

Frangois en Simonne Van Dijck - Compagnie
Greet en Pierre
Kristof en Dorien
haar broer, schoonzus, neven en nichten

de families Van Dijck en Celen.

Met dank aan het team van Annick Meulders voor de
thuisverpleging, het verplegend personeel van het
AZ Herentals en in het bijzonder aan haar man Antoine
voor de jarenlange toegewijde en liefdevolle zorgen.
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