Als ik zei: 'Mijn voet glijdt weg;
bleef uw loyale liefde mij
steunen, Jehovah.

Als ik door zorgen werd overstelpt,

troostte en kalmeerde u mii.

Ps.04:18,19

Dit zegt Jehovah: ..
“Kijk! Ik heb je in mijn
handpalmen gegraveerd'

Jes.49:8,16

Familie Sabina viskens
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210, 2235 Hulshout

www.begrafenissendirkvanbaelen.be

Klamp je niet langer
vast aan mij.
Ik moet eventjes,
tijdelijk rusten gaan.
Ooit staan we terug zij aan zij
Jehovah heeft zijn zoon

daar garant voor staan.

Na een onzelfzuchtig, goed besteed leven, nemen we
dankbaar en met respect voor haar moed, afscheid van:

Sabina Viskens
Getuige van Jehovah

21 oktober 1960 - 8 maart 2023

U bent vriendelijk uitgenodigd op de herdenkingslezing,
op vrijdag 17 maart 2023 om 11 uur in de Koninkrijkszaal
van Jehovah's Getuigen, Vaartdijkstraat 15, 2235 Hulshout.

U kunt ook op afstand volgen via videoconferentie in Zoom:

Meeting ID: 890 3162 3998 - Paswoord: 211060

Na de lezing kunt u ons vergezellen naar de begraafplaats,
Borgerhoutstraat 1, Hulshout, voor de asverstrooiing,
waar nog een kort afscheidswoord volgt.

Haar man:

Otto van der Groep

Haar pluskinderen en pluskleinkinderen:

Benjamin en Stephanie Moonen - van der Groep
Louis, Jules, Emile

Jeroen en Sara van der Groep - Beerten

Dominic en Jolien Van Cauwenbergh - van der Groep
Dries en Steffi van der Groep - Schurmans

Haar broer, zussen en (klein)kinderen:

Kamiel en Christiane Van De Moer - Viskens
Gust en Rita Horemans - Viskens
Alex en Marie-Louise (") Viskens - Dens

Haar tantes, neven en nichten.

De families Viskens, Van Roosbroeck en van der Groep.

Met dank aan:

Dr. Cuyle en oncologisch team van Imelda Bonheiden,
Dr. Marc Marién, het thuisverplegingsteam van
Ilse Kolenberg, en palliatieve huiszorg Ispahan,

voor de goede medische zorgen.



