Lief vrouwtje,

je was mijn rots in de branding.

Wat moet ik nu zonder jou beginnen?

Jij was degene die alle touwtjes stevig in handen had,
hoe ga ik dit allemaal verwerken...

Ik ga mijn best doen om je trots te maken
samen met de hulp van onze

kinderen en kleinkinderen.

Ik ga je zo hard missen.

Tot later...

Paps
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We nemen afscheid van
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11 februari 1950 - 17 juni 2024

Dit melden u met droefheid

haar liefhebbende echtgenoot
Louis Van Espen

haar kinderen
Wim en Peggy Van den Notelaer - Van Espen
Kurt en Sonja Van Espen - Olemans

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Milan Van den Notelaer
Rune Van den Notelaer en Jochen Van Looy

Kenn en Caroline Van Espen - Verbiest
Lewis* en Jack

Jurgen en Alicia Thierens - Van Espen

Jitte en Lynn Nijs - Van Espen

Een speciaal woord van dank aan haar dokter Stephanie Vrancx
en haar vroegere dokter Michel van Droogenbroeck

Rouwadres:
Familie Van Espen, Leuvensebaan 74, 2223 Schriek

Lieve mams
Allerbeste oma

Je hield zo van het leven.

Genieten van vele grote en kleine dingen samen met onze papa.
Altijd in de weer voor je kinderen en kleinkinderen.

Niet alleen wij maar ook je vele vrienden zullen je zo missen.

Een sterke madam, de organisator van de bende, een fiere madam,
de beste mama en de allerbeste oma. Allemaal uitspraken die ik
deze week zo vaak gehoord heb.

Maar plots was je ziek, we hadden nog zoveel plannen. Steeds
moesten we deze bijstellen. Waar we eerst dachten “we hebben
nog enkele maanden” werd dit al snel “we gaan genieten van de
laatste weken”. Maar zelfs dat werd ons niet gegund, en het werd
al snel nog enkele dagen. Maar de ziekte was ons steeds een stapje
voor. Ons verdriet is immens groot, we gaan dit samen proberen
een plaatsje te geven. Maar vergeten doen we je nooit, je hebt
een heel grote plaats in ons hart. We zijn zo blij dat we de laatste
dagen samen dag en nacht bij je konden zijn. Samen als een echt
hecht team. Je was hier ook zo blij en dankbaar voor. Ondanks je
ziekte wilde je toch zondag nog even toasten met een glaasje
champagne. Regel het hierboven ook maar allemaal, ik ben zeker
dat ze zullen luisteren. En ooit zien we je terug en we zullen goed
voor elkaar en zeker voor onze papa zorgen.

We zullen je missen.

Dikke knuffel

Peggy - Wim - Kurt - Sonja - Kenn - Alicia - Lynn - Milan - Rune

Wij nemen afscheid in intieme kring
en bewaren haar urne thuis in haar
vertrouwde omgeving.



