Als ik verdriet heb, vader,
en geen raad meer weet ...
denk ik aan al het goede
dat je voor ons allen deed ...

De heer

Wilfried Feyaerts

echtgenoot van Carine Docx
Kinesist

Geboren te Heist-op-den-Berg op 30 maart 1959 en van
ons heengegaan in het H. Hartziekenhuis
te Lier op 20 februari 2024.

Naar wens van Wilfried nemen we afscheid in intieme kring.
De urne zal een warm plaatsje krijgen in een
voor hem vertrouwde omgeving.

U kan Wilfried, samen met de familie, groeten aan de urne
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, op dinsdag 27 februari van 18 uur tot 19 uur.

Rouwadres: Familie Wilfried Feyaerts
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Carine Docx
Zijn echtgenote

Xavier en Julie Feyaerts - Aimé
zijn kinderen

Fons T en Maria Feyaerts - Vonckx
August T en Paula T Docx - Van Loo
Zijn ouders en schoonouders

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families Feyaerts en Docx.

Met dank aan de huisarts Dr. Laurens Laeremans,
aan Greet en Dora voor de thuisverpleging en
aan de dokters en het verplegend personeel
van het H. Hartziekenhuis te Lier voor de
toegewijde en liefdevolle zorgen.
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