De strijd heb je nimmer opgegeven,
zelfs toen het einde werd verwacht.
Je bleef geloven in het leven

vol liefde, zorg en levenskracht.

Mevrouw

Rosa Moortgat

(Rosa van de Pus)

weduwe van Alfons Huygens

Geboren te Booischot op 21 december 1931 en overleden
in het bijzijn van haar naaste familie te Bonheiden
in het Imeldaziekenhuis op 6 februari 2025.

We nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen
in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op woensdag 12 februari 2025 om 13 uur.

Samenkomst in de aula om 12.45 uur.
De urne zal bewaard worden in familiale kring.

U kan Rosa, samen met de familie, groeten aan de urne in
het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, dinsdag van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Theo en Leonie Huygens - De Roover
Tamara en Luc
Gitteen Jo
Nisa
Silke en Jasper
Hailey, Lucas
Femke en Remko
Cisse en Luna
Yves en Robin

Michel en Gisela Heremans - Huygens

Rudit en Christel Mattheus - Huygens en Erik Van den Bergh
Glenn en Shana
Noah, Brax, Liam
Elise en Michiel
Juul, Mone, Maurice, Juliette
Giel en Tinneke
Leon, Liv
haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

haar schoonzussen, neven en nichten

de families Moortgat, Huygens, Surkol en Symons.

Met dank aan huisartsenpraktijk Marién en
aan het personeel van het wzc H. Familie te
Heist-op-den-Berg voor de goede zorgen.
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