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Herinner mij

hoe ik was,

toen ik alles nog kon echtgenoot van Marina Heylen

Geboren te Heist-op-den-Berg op 14 januari 1940 en omringd door zijn familie
thuis te Westmeerbeek zachtjes ingeslapen op 29 juni 2024.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van zijn echtgenote,

Met dank aan zijn huisarts Dr. Marc Marien voor de goede zorgen. kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Volgens wens van de overledene nemen we afscheid in intieme kring
en bewaren zijn urne thuis in zijn vertrouwde omgeving.

Rouwadres: Familie Roger Van Eyken, p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout U kan Roger, samen met de familie, groeten aan de urne in het funerarium Dirk Van Baelen,
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17 Grote Baan 210 te Hulshout, vrijdag 5 juli 2024 van 17.30 uur tot 18.30 uur.



