We staan niet altijd stil

bij het woord “samen”
maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is

Mevrouw

Paula Vervoort

weduwe van Emiel Van Nuffelen

Geboren te Houtvenne op 20 april 1936 en
in het bijzijn van haar familie vredig
ingeslapen in het wzc Ter Nethe
te Hulshout op 8 juni 2024,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van Samana

Wij nemen afscheid in intieme kring en bewaren
haar urne in een voor haar vertrouwde omgeving.

Rouwadres:
Familie Paula Vervoort
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Edwin en Rita Van Nuffelen - De Wit
haar kinderen

Pieter en Stephanie Van Nuffelen - Delay
Kiana en Mathias, Lars

Bart en Liesbet Pauwels - Van Nuffelen
Louise, Anna
haar klein- en achterkleinkinderen

delen mee in het verlies
haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

de families Vervoort, Van Nuffelen, Vermunicht en Dankers.

Met speciale dank aan de huisarts Dr. Marijke Spaepen en

aan het personeel en bewoners van het wzc Ter Nethe,

afdeling De Heide, te Hulshout voor de toegewijde
en liefdevolle zorgen.
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