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Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere vrouw ...

N Mevrouw

Paula Peeters

weduwe van Henri Schoovaerts (+2005)

Geboren te Hulshout op 4 april 1934 en in het bijzijn
van haar familie zacht ingeslapen te Bonheiden
in het Imeldaziekenhuis op 14 oktober 2024,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken

Lid van OKRA Schriek en Grootlo
Lid van Samana Schriek en Grootlo
Lid van wandelclub De Bosuiltjes

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te
nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk
van St.-Jan-Baptist te Schriek op zaterdag 19 oktober 2024
om 12 uur, gevolgd door de begraving in het familiegraf
op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 11.40 uur.
U kan Paula, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,

vrijdag 18 oktober van 19 uur tot 20 uur.

Eucharistieviering vanwege de parochie in de kerk
op zaterdag 16 november 2024 om 19 uur.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Alfons Schoovaerts
Frans en Frieda Schoovaerts - Van den Broeck
Dave en Sofie, Nicolas, Mathis, Elise
Steven en Leen, Merel
Liesbeth en Ward, Marthe, Maud
Maria Schoovaerts en vriend Marc
Wendy en Wim
Bruno en Miria Van Baelen - Schoovaerts
Christoph en Sabine
Dirk en Josela Van Dessel - Schoovaerts
Melissa en Vincent, Rémi
Debora en Kristof, Jonie, Neill
Kevin en Sharona, Louise, Henri
Freddy en Diane Schoovaerts - Cornelis
Jessica en Nick, Mila, Alexander
Kirsten en Sebastiaan, Ella
Patrick en Anja Schoovaerts - Verhaegen
Priscillia en Gert-Jan, Ferre
Danny Schoovaerts en vriendin Anita
Milan en Anne-Charlotte, Jonas, Mathias
Andrét en Hildet Schoovaerts - Andries
Ronny en Annie Schoovaerts - Peeters
Jarno
Yentel
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar schoonzus, neven en nichten

de families Peeters, Schoovaerts, Ceulemans en Van Rompaey.

Met dank aan het Wit-Gele Kruis, de huisarts Dr. Geert Cologne,
Familiehulp en aan het verplegend personeel van het
Imeldaziekenhuis te Bonheiden voor de
toegewijde en liefdevolle zorgen.



