Ongewild en onverwacht
niemand had dit gedacht
's morgens vroeg van huis
's avonds niet meer thuis.

Mevrouw

Palmyre Goysens

echtgenote van Dore Van de Moer

Geboren te Heist-op-den-Berg op 22 mei 1936 en in het
bijzijn van haar familie zachtjes ingeslapen in het
AZ Sint-Elisabeth te Herentals op 6 januari 2025.

Trouwe supporter in hart en nieren van FC Heidester.

Naar wens van de overledene nemen we
afscheid in alle intimiteit.
De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Hulshout.

U kan Palmyre, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
vrijdag 10 januari 2025 van 18 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Palmyre Goysens
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be 015-22.21.17

Dit melden u

Dore Van de Moer

haar echtgenoot

Karel en Gerda Wyns - Van de Moer

Patrik en Katleen Ceulemans - Wyns
Rani

Milan
Stefaan en Katrien Wyns - Lenchant
Maaike en Rhino
Mirra en Thor
Jarne

Evarist en Ingrid Van de Moer - Horemans

Benjamin Van de Moer en Julie De Groof
Felix

Lea

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Goysens, Van de Moer, Moris en Verbert.

Met dank aan het team van Zoé Luyten voor de thuisverpleging
en aan de huisarts Dr. Marijke Spaepen voor de goede zorgen.



