Ik ben moe na de lange reis.
Alwatikvraag, is een rustige slaap
endromen over hen die ik liefhad.

Mevrouw

Julienne Boeckx

weduwe van Mil De Winter

Geboren te Hulshout op 1 december 1930 en in het
bijzijn van haar familie zachtjes ingeslapen in het
wzc Ter Nethe te Hulshout op 17 september 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van Sint-Mattheus te Hulshout op
dinsdag 24 september 2024 om 10 uur, gevolgd
door de begraving in de familiegrafkelder
op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Julienne, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
maandag 23 september van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: Familie Julienne Boeckx
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Ludo De Winter en Saskia Renckens
Stefanie en Roel
Kato, Tristan
Annelies
Cas

Ria De Winter en Mil De Wever
TomasT
Elias en Dieke
Maurice
Eva en Randy
Leon, Renee

Marc De Winter en Els Tommeleyn
Dries en Ada
Sofie en Kjell
Hasse, Daan
Lien
haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

haar schoonzussen, neven en nichten

de families Boeckx en De Winter.

Met dank aan alle medewerkers van wzc Ter Nethe,
het Wit-Gele Kruis, Cado Ferm en de huisarts Dr. Peter Vanhulsel
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Herdenkingseucharistie vanwege de parochie in de kerk
op zondag 13 oktober 2024 om 10.30 uur.



