Al hield je nog zo van het leven,
je had het niet in eigen hand.
Na een leven gekenmerkt door
eenvoud en goedheid is Jos

van ons heengegaan in alle rust.

De heer

Jos Van den Bulck

echtgenoot van Maria Geyskens

Geboren te Kessel op 2 november 1930 en in het bijzijn
van zijn familie zachtjes ingeslapen te Herentals
in het AZ St.-Elisabeth op 19 juli 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te
nemen in het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5,
te Holsbeek op donderdag 25 juli 2024 om 13 uur.

Samenkomst in de wachtruimte van
het crematorium om 12.45 uur.

De urne zal bewaard worden in een
voor hem vertrouwde omgeving.

Rouwadres:
Familie Jos Van den Bulck
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Maria Geyskens
Zijn echtgenote

Wilfried en Nicole Van den Bulck - Holemans
Jurgen Van den Bulck
Brend, Wout

Werner en Corinne Van den Bulck - Raes
Pelle en Femke Van den Bulck - Torbeyns
Fill, Guss
Yenthe Van den Bulck
zZijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

zijn neven en nichten

de families Van den Bulck en Geyskens.

Met dank aan de huisarts Dr. Véronique Doms en aan
het personeel van wzc De Hoef te Hulshout voor
de toegewijde en liefdevolle zorgen.
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