Belangrijk is niet alleen
de weg die je gaat
maar ook de sporen die je achterlaat.

De heer

Jos De Roover

echtgenoot van Maria Cortens

Geboren te Begijnendijk op 13 oktober 1936 en van ons
heengegaan te Bonheiden in het Imeldaziekenhuis
op 16 september 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te
Hulshout, zaterdag 21 september 2024 om 10 uur.

Samenkomst in de aula om 9.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Pijpelheide.

U kan Jos, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op vrijdag 20 september van 20 uur tot 21 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Maria Cortens
Zijn echtgenote

Dirk en Christine De Roover - Homblé
Astrid en Thibaud
Mathias en Sarah

Luc en Magda De Roover - Van Looveren
Jasper en Saar
Emma
Jolijn

Kris en Mieke De Roover - Carpentier

Kurt en Lieve Helsen - De Roover
Hannelore en Lahja
Liv
Joren
Charlotte en Wouter
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families De Roover en Cortens.

Rouwadres:

Familie Jos De Roover

p/a Begr. Dirk Van Baelen
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