Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag, is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

Mevrouw

Gusta Luyten

weduwe van Louis Salaerts

Geboren te Ramsel op 11 juli 1928 en in het bijzijn
van haar familie zachtjes ingeslapen te Hulshout
in het wzc Ter Nethe op 1 augustus 2025.

Lid van Samana

Wij nemen in intieme kring afscheid en begraven haar
in het familiegraf op het kerkhof van Hulshout.

U kan Gusta, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op dinsdag 5 augustus 2025 van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres:
Familie Gusta Luyten
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Jos en Francine Salaerts - Proost

haar kinderen

Peggy Salaerts en Jan Verbruggen

Jirgen en An Van Looy - Salaerts
Merel
Lenthe

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Bobke ‘@’

haar trouwe viervoeter

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

de families Luyten en Salaerts.

Met dank aan de huisarts Dr. Peter Vanhulsel en aan het
personeel en vrijwilligers van het wzc Ter Nethe
te Hulshout voor de goede zorgen.
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