Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig

zal je in onze harten
blijven voortbestaan.

De heer
Guido Van Baelen

Geboren te Hulshout op 30 november 1946 en van
ons heengegaan in het AZ Sint-Elisabeth te
Herentals op 21 februari 2024.

We nemen in intieme kring afscheid van Guido
en strooien zijn as uit op het kerkhof van Hulshout.

U kan Guido, samen met de familie, groeten aan de kist
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, op maandag 26 februari van 18 uur tot 19 uur.

Rouwadres: Familie Guido Van Baelen
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van
Hubert en José Van Baelen - Claes
kinderen en kleinkinderen

Alfons 1 en Livine T Van Baelen - Viskens
kinderen en kleinkinderen

Jos T en Jacqueline Lodeweyckx - Van Baelen
kind, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Willy en Emma Van Baelen - Van Den Bruel
kinderen en kleinkinderen

Herman en Magda Van Baelen - Delen
en kinderen

Sooi T en Gaby Verbist - Van Baelen
kinderen en kleinkinderen

Michel en Jeannine t Van Baelen - Van Goethem
kinderen en kleinkinderen

Marcel T en Maria Van Baelen - Willems
en kinderen
Zijn broers, zussen, schoonzussen,
neven en nichten

de families Van Baelen en Bosmans.

Met dank aan de huisarts Sofie Rose
voor de goede zorgen.
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