Ik verlaat diegene die ik liefheb
om terug te gaan naar hen
die ik niet missen kan.

Mevrouw

Francinne Wouters

weduwe van WiIIy Bosmans

Geboren te Ramsel op 26 juli 1944 en zachtjes
ingeslapen in het Imeldaziekenhuis te
Bonheiden op 17 november 2024.

Wij nemen afscheid in intieme kring en zetten haar urne
bij haar echtgenoot in het columbarium
op het kerkhof van Booischot.

U kan Francinne, samen met de familie, groeten aan de urne
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, donderdag 21 november 2024
van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres:
Familie Francinne Wouters
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Wilfried en Marianne De Cock - Bosmans
Jari

Sven en Diane Trappers - Bosmans
Senne en |be
Yorben en Britney
haar kinderen en kleinkinderen

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven
en nichten

de families Wouters, Bosmans, Peeters en Steurs.

Met dank aan het team van Marleen Van Bel voor
de thuisverpleging en aan het personeel van
het Imeldaziekenhuis te Bonheiden
voor de goede zorgen.
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