Veel heb je ons gegeven,

veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten verder leven.

Mevrouw

Florence Peeters

echtgenote van Pierre Urban

Geboren te Hallaar op 10 april 1944 en zachtjes ingeslapen
in het UZ Sint-Lucas te Sint-Lambrechts-Woluwe
op 17 december 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Hallaar op vrijdag 27 december om 12 uur, gevolgd
door de bijzetting van de urne in het columbarium
op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 11.40 uur.

Rouwadres:
Familie Florence Peeters
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Pierre urban
haar echtgenoot

Philippe en Fabienne Urban - Devos
Audrey
Cyriel
haar kinderen en kleinkinderen

haar schoonzus, schoonbroer, neven en nichten

de families Peeters en Urban.

Met dank aan allen die haar met
de beste zorgen hebben omringd.

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17



