Sterven doeje nietineens,
maar af entoe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
'tisvreemd, maar die vergeetje.

Het is je dikwijls ontgaan,

jezegt,ikben wat moe,

enop 'nkeer,danbenje

aanje laatste beetje toe.
(T.Hermans)

Mevrouw

Delfien (Fien) Van Baelen

weduwe van Frans Peeters

Geboren te Hulshout op 22 februari 1930 en in het
bijzijn van haar dochter zachtjes ingeslapen in het
AZ Sint-Elisabeth te Herentals op 4 juni 2024.

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van Sint-Mattheus te Hulshout op
dinsdag 11 juni 2024 om 11 uur.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.40 uur.
De urne zal thuis bewaard worden.

U kan Delfien, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op maandag 10 juni van 19 uur tot 20 uur.
Rouwadres: Familie Delfien Van Baelen

p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Lutgard Peeters
haar dochter

Alfonst en Rosaliat Van Baelen - Goris
Jant en Fient Peeters - Kenis
haar ouders en schoonouders

Theophilet Van Baelen
Karelt en Mariat Goyvaerts - Van Baelen
kinderen en kleinkinderen
Marthat (Zr. Gemma) Van Baelen
Juliat Van Baelen
Sooit en Mariet Van Baelen - Heiremans
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Leontinet Van Baelen
Franst en Leoniet Pauwels - Peeters
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Louist en Rosat Laureys - Peeters
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
JosT en Lisette Van Uytsel - Peeters
kinderen en kleinkind
Arthurt en Mia Adams - Peeters
en kinderen
haar schoonzussen, neven,
nichten en aanverwanten

De families Van Baelen, Peeters, Goris en Kenis.

Met dank aan de huisarts Dr. De Loore,
het personeel van het wzc Ter Nethe te Hulshout en
aan het verplegend personeel van het AZ Herentals,
afdeling Geriatrie, voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Herdenkingseucharistie vanwege de parochie in de kerk
op zondag 23 juni 2024 om 10.30 uur.

Geen bloemen, geen kransen.



