Al is je stoel leeg

je stem verstomd

je ogen gesloten

jouw warmte en gezelligheid
blijft dankbaar in ons hart.

Mevrouw

Clemence Van der Auwera

weduwe van JOS Serneels

Geboren te Begijnendijk op 22 april 1925 en in het bijzijn
van haar familie zachtjes ingeslapen thuis
te Houtvenne op 1 februari 2024.

Wij nemen afscheid in intieme kring en begraven haar urne
in het familiegraf op het kerkhof van Houtvenne.

U kan Clemence, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
woensdag 7 februari 2024 van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: Familie Clemence Van der Auwera
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Christiaan t Serneels
Paul T en Cecilia Serneels - Uytterhoeven
Liesbet en Hans
Joon, Jard
Sabina
Zoe, Maven
Jan en Gaby Serneels - Robeyns
Wendy en Patrick
Mylan, Marre, Lise
Nico en Inge
Bent, Jesse
Kamiel en Gaby Serneels - Smets
Filip en Jurgen
Nik en Melissa
Menko, Maylo, Lyo
Jan en Mia Ooms - Serneels
Stef en Imke
Nina
Sam
Bert Serneels en vriendin
Shaun
Xavier en Sandy
Emma, Lewis, Hailey
Aaron
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Henk
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Van der Auwera, Serneels, De Haes en Liekens.

Met dank voor de goede zorgen aan de thuisverpleging
Wim Laporte en het team van Familiehulp.
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