Denk aan mij terug, Mevrouw

maar niet in de dagen .

van pijn en verdriet ... Ast rl d I_a n ke rS
Denk aan mij terug

in de stralende zon, hoe ik was

toen ik alles nog kon ... weduwe van Louis Van Eccelpoel

Geboren te Houtvenne op 29 november 1932 en zachtjes ingeslapen
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 29 juni 2025.

We nemen afscheid in intieme kring en zetten haar urne bij
in het columbarium bij haar echtgenoot op het kerkhof van Houtvenne.

U kan Astrid, samen met de familie, groeten in het funerarium Dirk Van Baelen,
Grote Baan 210 te Hulshout, maandag 7 juli 2025 van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: Familie Astrid Lankers, p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be 015-22.21.17

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Ludo Van Eccelpoel en Rita Daneels

Jarno en Carmen, en kinderen

Jana en Kristof, en kind
Ria Van Eccelpoel en Rudy Van Rompaey

Jelle en Kristel, en kind

Shana

Glenn en Charlotte, en kinderen
Jos en Rita Van Eccelpoel - Laureys

Tomas

Andreas en Lize
Benny en Ingrid Claes - Van Eccelpoel

Sam en Sanne, en kind
Patrick en Vera Mattheus - Van Eccelpoel

Axelle en Thomas

Yelliz en Arnoud

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Lankers en Van Eccelpoel.

Met dank aan het personeel en de vrijwilligers van het wzc Ter Nethe
te Hulshout voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.



